Kinderkerk

Op zaterdag 29 september zijn we met de Kinderkerk naar het museum park Heilig Land Stichting
Orientalis geweest.

We liepen door de woestijn en zagen de toren van Babel.

In het dorpje Beth Juda bezochten we een synagoge.

In Omani, een Arabisch vissersdorpje gingen we naar school en leerde onze naam schrijven in het
Arabisch.

We gingen op de thee in een Oosterse herberg en kregen een henna tekening op onze hand.

Via het plein van Pontius Pilatus kwamen we in Jeruzalem, waar het gezellig druk was.

We mochten een archeoloog helpen met gebroken potjes in elkaar zetten, wat een heel gepuzzel was.
Aan het einde van de straat konden de kinderen naar hartenlust spelen met diverse spellen.

Via het vredespad terug lopend kwam er een einde aan deze leuke, leerzame geslaagde dag.

Namens de Keinderkerk van PGDO,

Josja van Mierlo (josja_van_mierlo@hotmail.com)



